
 
 
Datum: 28-02-2024 
 
Naam kind:…………………………………………………………………………………..  
 
Deze middag ging het verhaal over ‘De rijke jongeling’. (Mattheus 19:16-30) 
Er komt een jonge man naar de Heere Jezus toe met de vraag: "Goede Meester, wat moet ik doen om het 
eeuwige leven te verkrijgen?" Jezus geeft niet gelijk antwoord op zijn vraag. Hij zegt: "Wat noem je Me 
goed? Er is maar Eén iemand goed, namelijk God”. Dan komt het antwoord op de vraag: "Je weet de 
geboden, je zult geen overspel doen, niet doodslaan, niet stelen, geen vals getuigenis geven, je mag 
niemand te kort doen en je moet je vader en moeder eren’'. De reactie van de jongeling is verbazend. Hij 
zegt: "Dat heb ik al vanaf dat ik kind was gedaan". Kunnen wij dat ook zeggen? We lezen in de Bijbel: ‘En 
Jezus hem aanziende beminde hem’. Het is goed als we proberen Gods geboden te houden. Maar de  
bedoeling van Gods geboden is dat we God liefhebben boven alles en onze naaste liefhebben als onszelf. 
En hoe is het met de liefde van de jongeling? Dat gaat de Heere Jezus toetsen. Hij zegt: "Eén ding ontbreekt 
je: “Ga heen, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en je zult een schat hebben in de hemel 
en kom dan terug, neem het kruis op en volg Mij." De jonge man moest afscheid nemen van zijn oude 
leven, waarin het eigenlijk vooral om zichzelf gaat. Hij moet alles verlaten en de Heere Jezus volgen. De 
jonge man is verbaasd, hij had veel verwacht, maar niet dit antwoord. Hij wil de zaligheid zelf verdienen, 
maar niet de Heere Jezus volgen. De schat in de hemel is niet te verdienen. Om die schat te krijgen 
moeten we  
leren alles te verlaten en de Heere Jezus te volgen op de weg naar het kruis. Bij het kruis kun je leren dat Hij 
betaald voor het eeuwige leven en niet wij. De jonge man loopt verdrietig weg. Hij zit veel te vast aan zijn 
bezittingen en aan zijn eigen goede werken. Straks vragen de discipelen van de Heere Jezus: “Wie kan dan 
zalig worden?” Als deze jongeman die zo netjes geleefd heeft niet zalig kan worden, wie dan wel?” En dan 
antwoord de Heere Jezus: ‘Bij de mensen is het ook onmogelijk, maar niet bij God. Bij God zijn alle dingen 
mogelijk.” Daarom kunnen mensen het eeuwige leven krijgen, die erachter komen dat zij Gods geboden 
niet kunnen houden. Dat kan alleen om 
Jezus wil.   

 

  

 

 

 

 

1. Zet God op de eerste plaats 
2. Dien God zoals Hij in de Bijbel zegt 
3. Gebruik Gods Naam eerbiedig 
4. Vier Gods dag als rustdag 
5. Eer ouders en gezagdragers 
6. Dood niet, maar heb lief 
7. Houd je lichaam rein 
8. Steel niet, maar deel 
9. Lieg en roddel niet, maar spreek goed 

10. Wees niet jaloers, maar begeer het 
goede. 

Opdracht: We hebben alle 10 geboden gehoord. Je ziet ze hier in 
de tabel op de goede volgorde. Maar; de plaatjes zijn helemaal 
door de war!  
Zet jij ze weer goed?  
Trek een lijn van het goede plaatje naar het goede gebod.  
 
Als je deze opdracht maakt en de volgende keer (13 maart) 
inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!  
 

De leertekst is:  

‘Bij God zijn alle dingen mogelijk’  


